
Ludgerpad, etappe 15, 2023-04 

15 Slangenburg → Doetinchem  7,5 km 

 
 

Dit is een ‘gele’ route, maar vanwege de herkenbaarheid met blauw aangegeven. 
Overstappen naar etappe 14, zie het rode lijntje op de kaart. 

 

 

 

 

 

 

 

Juni in de Zumpe: orchideeën en ratelaar. 

 

 

Sint Willibrords abdij 
Op 1,7 kilometer ten zuiden van het kasteel Slangenburg ligt de 
Sint Willibrords abdij. De kloosterorde der Benedictijnen kende in 
de Middeleeuwen in onze lage landen 20 abdijen. In en na de 
tachtigjarige oorlog werden alle verwoest of in beslag genomen. 
Belangrijk religieus erfgoed van grote waarde was verdwenen. 
Begin twintigste eeuw keerde de orde in Nederland terug. Later ook 
met een vestiging in Gelderland. In 1945 kwamen er 10 monniken 
met één varken en wat kippen vanuit Oosterhout naar het kasteel 
Slangenburg, dat als klooster diende. In 1950 begonnen de 
monniken eigenhandig met het metselen van de huidige abdij.  
De abdij bezit relikwieën van de Nederlandse missionarissen 
Willibrord, Bonifatius en Ludger ! 
De kapel van de abdij is de hele dag toegankelijk. Om 12:15 uur 
bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de middagdienst 
die ongeveer 20 minuten duurt. 

Beeldje voor de Willibrordsabdij. 


